
Beste, 

Bij deze wil ik VSV Gent van harte feliciteren met de 70e 

verjaardag van de vereniging. Ons vader was één van de 

stichtende leden en heeft er ettelijke dagen en uren gesleten 

(soms tot ergernis van moeder) als lid van dagelijks bestuur, 

beheerraad, kantinier en vaste medewerker aan de organisatie 

van de diverse tornooien. 

Zelf heb ik er van mijn 11e tot tegen de 40 jaar gevoetbald, en nadien als délégué, lid van de raad 

van beheer en tornooimedewerker actief geweest. In al die jaren hebben we heel veel plezier 

gemaakt en met volle teugen genoten van de groei van de club, de kameraadschap en 

(bescheiden) sportieve successen. M.a.w. ik was er enorm graag bij geweest op 31 augustus maar 

moet mij tot mijn spijt verontschuldigen omdat we nog op verlof zijn in het buitenland (Kroatië). 

Helaas, helaas… 

Bij deze wens ik VSV Gent en al zijn leden, medewerkers en sympathisanten een dikke proficiat en 

een lange toekomst in een sportieve en kameraadschappelijke sfeer. 

Hand in hand, en blijgezind ... we zullen er in elk geval ééntje op drinken tijdens ons verlof !". 

Koenraad D’hont 

 


